
Beste vrienden, familie en geïnteresseerden,

Op 19 mei is het zo ver, ik laat me die dag opsluiten in een hokje en geef ik vrijwillig een groot 
deel van mijn vrijheid op. Twaalf uur lang niets anders dan een kommetje rijst, water en mijn iPad 
om verslag te doen van deze ervaring. Waarom zou ik dat doen, vraag je je misschien af? 
Omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de bijzondere actie

Lock me up – Free a Girl

Over de hele wereld zitten duizenden meisjes gedwongen in de prostitutie. Dat moet stoppen. 
De organisatie Free a Girl bevrijdt niet alleen deze meisjes, ze zorgen ook voor opvang en 
traumaverwerking. Ook na dit proces blijft Free a Girl betrokken; medische zorg, onderwijs en 
re-integratie zijn onderdeel van hun hulpverlening.

Met andere woorden: een ontzettend goed doel dat ik dan ook heel graag steun met een 
paar uur van mijn tijd. Nu mijn vraag aan jullie: willen jullie mij én Free a Girl steunen met een 
bijdrage? Dat zou fantastisch zijn!

Als je klikt op deze link:
https://www.freeagirl.nl/lockmeup/deelnemers/eef-van-ooijen/
kom je op mijn persoonlijke actiepagina. Hier kan je heel makkelijk een bijdrage leveren aan dit 
fantastische project.

Alvast heel hartelijk, ook namens Free a Girl, bedankt!

-EEF


